
ACTIE HONGERPOT 
 

In het 1e kwartaal van 2017 is bijeengebracht voor onze voedingsprojecten in India en Tanzania: 

 

Giften op de bank: 

     vanuit Brummen €  1439,24 

     van elders -      695 

Hongerpotjes, ophalen februari -      887,40 

Rente Regiobank -        23,29 

Tolzichtbus -        30,20 

Parochie Twaalf Apostelen, Caritas Brummen -      250 

Bijdrage via de kerkrentmeesters -      471 

Gezamenlijke maaltijd in de Oude Kerk -        50,95 

Collecte Diaconie 29 januari -      158,60 

Presentatie Katholiek Vrouwengilde Eerbeek -         80 

Voor melaatsen -       200 
Voor studie meisjes -         40 

                                                                                                             Samen         €   4.325,68 

 
Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen, op welke manier dan ook!  

Verder kwam er weer een bijdrage voor de studie van Rashmi Kandulna, het meisje dat de opleiding 

voor verpleegkundige volgt in India. Zij kan nu verder bouwen aan haar toekomst. Veel dank! 

 

Nieuws uit Tanzania 

Zoals in veel delen van Afrika, zijn ook in Tanzania door extreme weersomstandigheden de oogsten 

mislukt en de voedselprijzen sterk gestegen. Zr. Anna Brigitta, die voedselhulp geeft aan het kamp 

voor melaatsen, albino's en aidspatiënten in Bukumbi, schreef:  

 

'Weer ontzettend bedankt voor de hulp die wij ontvingen. We zijn heel blij om de mensen in het 
kampvan het meest noodzakelijke eten te voorzien. 

 

In het kamp is nog niet veel verbetering te zien na al de beloftes, helaas. Er is wel van tijd tot tijd een 
of andere groep die iets brengt. Dit is verre van voldoende en onze hulp is heel erg noodzakelijk. 

Tot op heden zijn er geen medicijnen en dus moeten we wel het een en ander kopen. Men verwacht dat 
we in mei 2017 iets gaan krijgen. 

 

Na de enorme droogte met geen oogst hebben we nu ongelooflijk veel 

water. Hagel, storm en wateroverlast in de stad is een probleem. De 

armoedigste huisjes zakken in elkaar en dit lot treft de armsten. 
 

Mijn gezondheid is gelukkig beter. Ik had malaria, amoebedysenterie en 

tyfus, en daar kwam ik moeilijk van af. Ja, ik deed mee met zovelen van 
de mensen hier. Het is nu verleden tijd en ik kan mijn werk weer aan. Al 

ga ik wel niet meer in mijn vierde versnelling, alles gaat door. 

 

Ben jullie zo ontzettend dankbaar voor al jullie hulp aan deze meest 
misdeelde mensen. 

Heel veel dank, hartelijke groet en mag Gods zegen en nabijheid jullie 

kracht zijn.' 
 

 

 

'Op deze foto is een dekentje te zien dat een van u met zoveel liefde heeft gebreid.' 
           April 2017 


